
 
   

 

 

Fotografieweek  
in het Lorkenbos in Otterlo 

Van 19 t/m 26 augustus 2022 

 

.. een week om nooit te vergeten.. 
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Op vrijdag 19 augustus hebben we alle vakantiegangers voor deze 
reis verzameld. Eerst in Arnhem en daarna in Veenendaal. En 
aangekomen in Otterlo sloot Abraham zich bij het gezelschap aan.  

 

En toen waren we met: 

Abraham – Eelco – Bas – Felix – Henk – Ruurd 

 

  
  
  
Met begeleiding   
  
van  
  
Mariët en Pierre 
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Zaterdag 20 augustus 
De eerste volle dag gevuld met allerlei activiteiten. Fotograferen op 
de heide, pannenkoeken eten en een schitterende excursie naar het 
Natuurcentrum Veluwe, waar planten, bloemen en insecten op de 
foto werden gezet. De avond hebben we doorgebracht bij een meer 
in Zeumeren, van waaruit we veel heteluchtballonnen en waterskiërs 
konden bewonderen.  
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Zondag 21 augustus 

Een heerlijk ontbijt met een eitje, een lunch met een warm 
saucijzenbroodje, elke dag weer een eetfeest. Maar er wordt ook 
gefotografeerd op de zandverstuiving en een groepje heeft geoefend 
in het fotograferen van een ‘stilleven’. In de namiddag gingen we 
naar zweefvliegveld ‘Terlet’, waar we de vliegtuigen van dichtbij 
konden zien opstijgen én landen. En omdat eten nog steeds 
belangrijk is, hebben we heerlijk gegeten hier op het terras met 
uitzicht op het vliegveld. 
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Maandag 22 augustus 

Na een rustig ontbijt en wat badminton en jeu-de-boules  tussen de 
bomen zijn we naar de Hartenberg geweest. De kinderboerderij daar 
leverde mooie plaatjes op van dieren en planten. Gezellig geluncht in 
‘Het Hart’ ook op het terrein. ’s Avonds gingen we met een groepje 
naar de zandverstuiving en de avond werd afgesloten met een paar 
spelletjes ‘mens-erger-je-niet’, dat zoals altijd veel gelach opleverde.  
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Dinsdag 23 augustus 

Een dagje Hoge Veluwe, met een rondwandeling over het 
‘belevingspad’, een bezoek aan het Museonder, shoppen in de 
Parkwinkel en een bezoek aan het jachtslot Hubertus. En het 
eetprogramma bestond uit een heerlijk ontbijt, picknick-lunch en 
goede zelfgemaakte nasi. En overal fotograferen, want dat hoort bij 
deze reis. ’s Avonds hebben we de gemaakte foto’s bekeken. 
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Woensdag 24 augustus 

Een super hete dag vandaag. Dus in de óchtend naar het 
zandsculpturenfestijn in Garderen. Hier hebben we wat kunnen leren 
van de Nederlandse geschiedenis.  
Niet omdat het zo warm was, maar omdat het zo lekker is, hebben 
we voor de lunch weer pannenkoeken gebakken en gegeten. Daarna 
portretten gemaakt van iedereen, die ook voorin dit boek staan.  
’s Middags rust, een beetje tv kijken en een lekkere pastasalade eten. 
Zo werden we de hitte de baas. 
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Donderdag 25 augustus 

De laatste volledige dag voordat we morgen weer gaan vertrekken. 
Het is Heideweek in de regio en er zijn maar liefst vier 
heidekoninginnen. Op de Hartenberg brengen zij een bezoek aan de 
mensen daar en wij mogen er bij zijn. Een geweldig festival, met 
muziek, poffertjes, drinken en patat. Lekker dansen en met de 
heidekoninginnen op de foto. Wat wil een mens nog meer?  
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En met een mooi bloemetje sluiten we dit reisverslag af. Dank aan 
alle fotografen: Bas, Ruurd, Henk, Felix, Abraham en Eelco voor jullie 
mooie foto’s. En iedereen mocht een keer chef-tas zijn. En een flinke 
klodder ‘scheerschuim’ op het ijs smaakte ook heel goed.  
Het was superleuk om met jullie op vakantie te zijn.  

 

Een hartelijke groet van jullie reisbegeleiders: 

Mariët en Pierre 

 


